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Let’s Talk About Sekse: 
Maak komaf met genderstereotypen 

Brussel, 6.11.23 – Met de campagne “Let’s talk about 
sekse” roept FURIA vzw op om meer te reageren op 
genderstereotypen. Praten helpt om vastgeroeste 
hersenspinsels uit te dagen en komaf te maken 
met schadelijke én beperkende vooroordelen. Met 
vijf concrete communicatiestrategieën wapent de 
organisatie mensen om het gesprek aan te gaan.

Niet onschuldig 

Genderstereotypen zijn vooroordelen over hoe vrouwen en mannen zijn of horen te zijn. 
Mannen zijn dan bijvoorbeeld natuurlijke leiders, ambitieus en assertief, en vrouwen meelevend, 
gevoelig en zorgzaam. Genderstereotypen zijn universeel, maar variëren en evolueren 
doorheen plaats en tijd.
Vooroordelen of stereotypen zijn er ook op basis van etnische herkomst, sociale klasse, 
seksuele voorkeur, genderidentiteit, validiteit, opleiding, verblijfsstatuut, leeftijd. Zo worden 
vrouwen met hoofddoek in de Westerse samenleving vaak afgeschilderd als ‘slachtoffers’ 
van ‘onderdrukkende islamitische mannen’. Jonge mannen van kleur worden regelmatiger 
onderworpen aan identiteitscontroles in publieke ruimtes en wordt iemand met een beperking 
niet als een volwassene aangesproken.  

“Stereotypen zijn niet onschuldig. Ze bepalen mee de kansen die je wel of niet 
krijgt. Daarom is het belangrijk om genderstereotypen te doorprikken,” zegt Edith 
Degraeve coördinator van FURIA vzw. “Ook al worden stereotypen vaak onbewust 
gebruikt, ze raken wel doel. Veel mensen weten niet meteen hoe te reageren op 
de genderstereotypen die in onze dagdagelijkse gesprekken opduiken. Met deze 
campagne reikt Furia hen concrete technieken aan om te reageren.”

“Let’s talk about sekse”-toolbox

Samen met sociaal psycholoog Dr. Loes Meeussen, docent en onderzoeker aan Thomas More 
en de KU Leuven, stelt FURIA vijf communicatiestrategieën voor die helpen om te reageren op 
genderstereotypen. “De manier waarop je ze inzet is afhankelijk van de concrete situatie waarin 
je je bevindt,” licht Dr. Meeussen toe. “Een gesprek thuis of onder vrienden zal bijvoorbeeld veel 
veiliger aanvoelen dan eentje met een collega op het werk of iemand die je niet goed kent.” 

Wie graag wil oefenen hoe te reageren op genderstereotypen, kan gratis de “Let’s 
talk about sekse”-toolbox bestellen. Daarin schetst FURIA 12 scenario’s waarin je de 
communicatiestrategieën kan uitproberen. Ga je hier graag verder mee aan de slag, dan 
kan je ook een gespreksavond over dit thema bijwonen, alleen, met je vrienden of andere 
bezoekers. 



Vijf communicatietips

Stel (ongemakkelijke) vragen

Een eerste eenvoudige manier om anderen attent te maken op stereotiepe uitspraken is 
het stellen van (schijnbaar simpele) vragen. Met een simpele “Wat bedoel je daar precies 
mee?”, “Waarom zeg je dat?” of “Hoe weet je dat?” dwing je gesprekspartners om na te 
denken over wat ze net hebben gezegd. Het stimuleert een moment van reflectie. 
 
Hou een spiegel voor

Om mensen bewust te maken van stereotiepe denkwijzen, kan je hen een spiegel 
voorhouden waarbij je de rollen tussen mannen en vrouwen omkeert. Vragen zoals “Doen 
we ook zulke uitspraken over mannen?” of “Wat als vrouwen zich zo zouden gedragen?” 
kunnen helpen. 

Benoem de val

Als iemand in de val van stereotypes trapt, aarzel dan niet om dit te benoemen, vooral 
in een veilige omgeving. Maak vanuit je eigen standpunt duidelijk dat je situaties of 
uitspraken herkent die stereotyperend zijn en deel hoe deze woorden en/of situaties op 
jou overkomen.

Verduidelijk rollen

Als mensen jou of anderen aanspreken vanuit stereotiepe redeneringen, kan je reageren 
door duidelijk te maken welke rol jij of anderen werkelijk hebben, zonder noodzakelijk te 
wijzen op de denkfout. Een klassiek voorbeeld is het corrigeren van verwijzingen naar een 
dokter als ‘hij’ met “Zij komt eraan.”

Geef je normen aan

Soms is het voldoende om bij het horen van stereotyperende uitspraken aan je 
gesprekspartners duidelijk te maken dat je andere normen en waarden hanteert. 
Hiermee geef je aan dat je het niet eens bent met de geuite stereotypes.
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Woordvoerders

Kim Bertoe
Furia-lid

  +32 472 11 28 72 
(dinsdag tot donderdag)

OVER FURIA

Furia is een onafhankelijke feministische denk- en doetank die gelijkheid, 
zelfbeschikking en solidariteit centraal zet. Furia koppelt kritische reflectie 
aan concrete actie en streeft naar een solidaire en inclusieve samenleving 
zonder ongelijkheid en discriminatie. Meer informatie: www.furiavzw.be.
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Aanvragen toolbox: 
kan via dit Google Form 

Inez Hoeijmakers
Furia-lid

  +32 476 33 15 39 
(vrijdag tot maandag)


